In de Week gelegd 34,25, 17-08-2025, Spelen met vuur
Jeremia 38,4-6.8-10; Hebreeén 12,1-4; Lucas 12,49-53

Alles is politiek, maar politiek is niet alles, schreef theoloog Harry Kuitert.
Die politieke realiteit is niet wezenlijk veranderd. Net als in de samenleving,
is in de politiek het geloof in het eigen gelijk het wijdst verbreid! Daarom
schiet zij vaak tekort. Spierballentaal is verleidelijk, maar is het wijs? Wijs is
het om in tijden van crisis bij een ander naar inzicht te zoeken. Politiek kan
gevaarlijk zijn, spelen met vuur. Waar zoeken wij het in tijden van nood; zou
God onze lichtbron kunnen zijn?

De eerste lezing vandaag gaat over een land in crisis, een beeld van alle tijden. Na de
ondergang van het Noordrijk wordt ook het Zuidrijk Juda, bedreigd. Aan haar grenzen loopt
de spanning door de agressor Babel hoog op, en binnenslands groeit de verdeeldheid. Voor- en
tegenstanders van koning Sidkia bevechten elkaar. Wanneer de profeet Jeremia, raadgever van
de koning, in een modderput wordt geworpen en dreigt om te komen, laat de koning hem
redden. Jeremia adviseert zijn vorst te vertrouwen op God en het hoofd te buigen voor Babel
om erger te voorkomen. Maar, zo niet koning Sidkia; daarmee luidt hij Juda’s ondergang in.

Paulus is bekend met deze geschiedenis. Ook in zijn eigen leven heeft hij ervaren dat God
door zijn Geest geloof plant in ons hart. Daar, in de stilte, brengt het vruchten voort. Paulus
pleit ervoor elkaar hiermee te inspireren. Hij gebruikt het beeld van een hardloopwedstrijd.
Renners lopen het vuur uit de sloffen om elkaar te overtuigen van hun geloof dat God ons
leven draagt. Hij heeft in Jezus zijn Zoon gestuurd die ons helpt niet uit te vallen, maar te
volharden in moed. Sluit je bij die vurige lieden aan, schrijft Paulus.

Het geloof dat God ons leven draagt en van ons houdt, is de
blijde boodschap die Jezus brengt. Hij noemt het een vuur dat
ons leven verwarmt en een licht in de duisternis. Hij is bereid
zijn leven hiervoor te geven en noemt dit het doopsel dat hij
moet ondergaan. Geloof biedt een bron van kracht, al zullen
er mensen zijn die zich eraan ‘branden’. Met zijn leven wijst
Jezus ons een weg die leidt naar God, geen weg van ‘zoete
lieve vrede’, maar één die de kern raakt van ons bestaan. Wie
daar een spelletje van maakt, speelt met vuur.




